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HETMONSTER VANHETWERELDKAPITAAL STORT ZICH IN OORLOG.

ALLEEN DE INTERNATIONALE REVOLUTIE VOOR HET
COMMUNISME KANHET TEN VAL BRENGEN

De imperialistische blokken
herbewapenen zich ter
voorbereiding op een
wereldoorlog.

De internationale
arbeidersklasse kan alleen
reageren door haar enige wapen
te gebruiken: de klassenstrijd!

De dodelijke oorlogen die op deze
Dag van de Arbeid 2024 gevochten
worden, laten de ernstige crisis zien van
het wereldwijde imperialistische
evenwicht zoals dat ontstaan was na het
uiteenvallen van de USSR, een
pseudo-socialistische staat sinds de
stalinistische contrarevolutie.

De hegemonie van de Verenigde
Staten over de hele wereld–die in deze
naoorlogse periode wordt voorgesteld
als onverstoorbaar, en die in het Westen
de winsten van de bourgeoisie en de
verzekering van een voortdurende
vooruitgang en vrede verdedigde–is
ingestort onder het gewicht van de
economische crisis, veroorzaakt door de
historische tegenstrijdigheden van het
kapitalistische regime.

De productieapparaten van de landen
van het ontwikkelde kapitalisme in
Noord-Amerika, Europa en Azië
verliezen in de concurrentiestrijd met
jongere en vitalere economieën,
en–onder hun financiële enmilitaire
druk – slagen er met steeds meer
moeite in om zichzelf de bewakers van
de wereld te maken. Andere
monsterachtige bourgeois machten
komen naar de voorgrond, China en
India. In de Stille Oceaan concentreren
zich de spanningen van een confrontatie
waarvoor wapens en oorlogsschepen al
worden ingezet.

Nu kan alleen een oorlog deze
onoplosbare tegenstellingen oplossen
tussen bekrompen en reactionaire
nationale belangen, die steeds erger
worden door de aanhoudende crisis van
overproductie die de reproductie van het
kapitaal verstikt.

In het laatkapitalisme neemt oorlog
de meest destructieve en
angstwekkende kenmerken aan.
Burgers, meestal proletariërs, worden
het voornaamste doelwit vanmilitaire
acties; hele steden worden tot ruïnes
verwoest.

Het kapitaal zal rijk worden aan de
reconstructie. Dit vereist moord en
vernietiging zodat een gedecimeerd en
verslagen proletariaat kan herbouwen.

Er zijn op dit moment al lokale
oorlogen die neigen steeds langer en
breder te worden: in Europa, in het
Midden-Oosten, in Afrika. Vreselijke
slachtpartijen vinden vandaag plaats
onder de Oekraïense en Palestijnse
bevolking. Maar zodra de
onverstoorbare winden van de oorlog
zich wenden, zullen het de proletariërs
van Rusland en Israël zijn die gemarteld
zullen worden; en hetzelfde over de hele
wereld. De oorlogen in Oekraïne en Gaza
zijn geen lokale oorlogenmet lokale
motieven, maar een anticipatie, een
begin, een generale repetitie voor de
algemene botsing tussen de
imperialisten.

Honderdduizenden verdreven
mensen overal ter wereld worden
gedwongen om hun families en landen
te verlaten om te vluchten voor de
oorlogen en de ellende die hen steeds
meer raken, en omwelk baantje dan ook
te nemen waarmee ze kunnen overleven.

Deze opkomende crisis dwingt de
bazen wereldwijd om de
arbeidsomstandigheden te verscherpen,
om op alles te bezuinigen om tegen
steeds lagere prijzen te produceren en
zo de concurrentie te overwinnen. Elk
middel wordt bestudeerd en opgelegd.

Loonarbeiders overal ter wereld
betalen hiervoor de prijs. De
verminderde veiligheid op het werk
veroorzaakt elke dag doden en
gewonden. Lonen dalen en uitbuiting
neemt toe.

Nationaliteit, religie, geslacht,
politieke opvattingen: ieder verschil
wordt opgehitst om de eenheid van de
uitgebuite te breken, om hun leef- en
werkomstandigheden te scheiden en te
verdelen, om hen uiteindelijk op weg te
zetten naar de oven van de oorlog van
hun bazen.

Het proletariaat wordt al bijna een
eeuw gedomineerd door
contrarevolutie, door vakbonden die
vaak verbonden en loyaal zijn aan de
heersende klassen, door partijen die
zichzelf socialistisch en communistisch
noemenmaar allang elke bandmet het
programma van het revolutionaire

communisme hebben afgezworen en
zich baseren op de burgerlijke ideologie,
of die nu klassistisch, nationalistisch,
democratisch of fascistisch is.

De grenzeloze uitbuiting van
natuurlijke hulpbronnen, de
toe-eigening van elke hoek van de aarde
door het Kapitaal om er winst uit te
halen, verziekt de hele planeet. Het
stervende regime vanWinst is bereid om
de hele mensheid de diepte in te sleuren.

De arbeidersklasse zal gedwongen
worden zichzelf te verdedigen en haar
kracht tegen die van de bezittende
klasse af te zetten. Om dit te bereiken zal
de arbeidersklasse zich moeten
organiseren in grote en strijdbare
vakbonden, die haar zullen vormen en
mobiliseren tegen de onevenredige en
toenemende onderdrukking van de
bazen.

In deze klassenstrijd zullen arbeiders
over de hele wereld zich herkennen als
broeders, verenigd door hun
omstandigheden en dagelijkse strijd.

Maar het is onmogelijk om de oorlog
te stoppen en tegelijkertijd de macht van
de bourgeoisie in de samenleving te
behouden. Het kapitalisme kan niet
vreedzaam zijn; het kan nooit zonder
haar oorlogen.

Alleen de arbeidersklasse kan de
oorlog stoppen, maar alleen als ze de
bourgeoisie omverwerpt. Alleen door de
leiding van haar Revolutionaire Partij
terug te winnen zal het wereld
proletariaat in staat zijn over haar lot te
beslissen en haar ketens te verbreken,
verlicht door de historische ervaring van
het internationale communisme.

Na het omverwerpen van de huidige
regimes zal de arbeidersklasse overgaan
tot het opzetten van haar dictatuur in de
grote staten, om zo de weg vrij te maken
voor de afscha�ng van demarkt en
loonarbeid, voor een klassenloze en
staatloze maatschappij, voor het
communisme.

Wegmet oorlog!
Wegmet het kapitaal!
Leve het communisme!


